110.000 KILOMETER OP DE FIETS

Dwars door Afrika. Waarschuwingen van locals in Khartoem negerend, fietste hij door dui-

zend kilometer zand richting Darfur. Tot Nyala reed hij parallel aan zevenhonderdvijftig kilo-
meter spoorlijn. Na twee dagen leek de zandmassa onbegaanbaar. Hij ging zitten op een
schorpioen, keek de dood in de ogen en trok verder. 6 jaar, 2 maanden, 69 landen, 110.000
kms en slechts één fiets, zo luidt de titel van zijn foto-expositie. Travel addict Herb van
Drongelen krijgt jeuk en rode viekken van het woord ‘avontuur’, fietste als tiener van Rome
naar huis, en tekende routes die hij later aflegde. Na de filmacademie trof hij zijn voor-
naamste voorbereiding: hij vond een ‘portable job'. Als kok aan boord van cruiseschepen
regelde hij onderweg de financién, waardoor zijn droom - ‘in één beweging de wereld rond’
—mogelijk werd. ‘Zes jaar lang alléén over de wereld fietsen, verandert reizen in een bestaan.
Er zijn redenen om te vertrekken, meer om het te volbrengen.’ Herb vertrok
alleen, gooide zijn huissleutels door een Amsterdamse brievenbus en aar-
zelde: zou hij de straat links of rechts uitrijden? Na vier maanden besefte
hij de omvang van zijn onderneming, en verstilde het begrip ‘thuis’ tot >
abstractie. Zijn missie valt niet te romantiseren. Malaria vertraagde. Bloed
in urine was onschuldig, maar lastig. Zijn kampeerplek ontsnapte niet aan
een Flash Flood in de Andes, evenmin als aan een savannebrand in
Namibié. Verleid door de pracht van Lake Turkana overschrad hij één keer
een illegale grens. Rebellen grijnsden hem met kalasjnikovs behangen toe.
Met een vinger wijzend, vroeg hij: ‘Ethiopia, that way?’, en na instemmend
knikken trapt hij zénder omkijken door: dat was een nég angstiger bele-
ving dan in Pakistan door een vrachtwagen te worden weggeblazen. ‘Tot
de as in stof, modder of sneeuw, de blueprint: “Ik wil de hele wereld rond”
sleept je er doorheen’. Langs de Zijderoute in Uzbekistan maakte hij ken-
nis met een Noor, met wie hij één dag optrok. Drie jaar later, op een desolate
T-splitsing van de Boliviaanse Altiplano, kostte het een kwartier kletsen voor-
dat ze elkaar herkenden. Geen adressen uitgewisseld. Op de Karakurom
Highway klom hij over de 4730 meter hoge Kunjereb-pas tussen China en
Pakistan. Pal voor de wintersluiting, waar een temperatuur van -27C° hem
deed plassen in een pan en zijn shirt tweehonderveertig uur aanbleef. In
de Tribalhoek van Ethiopié verraste hij de Hamerstam: een witte man die
hen op de fiets bezoekt! Afrika bleek het meest gastvrije continent, waar de
vele invitaties, met name in Soedan, zelfs leidden tot oponthoud. Na een
dag pure arbeid — zo’n honderd kilometer op de pedalen — zocht Herb de
verlatenheid. Hij zette zijn tentje op en luisterde naar de BBC-World
Service. ‘Ik leefde in evenwicht, zonder de verleiding iets anders te willen.’
Herbs boek verschijnt in het najaar van 2006. Info over exposities, lezin-
gen en website via: Herb_Photo@yahoo.com.
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